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Voorwoord van de praeses

hier zijn we dan, de laatste Hermes van 2019. December is 
hier, de dagen worden korter, de nachten worden kouder. 
Dit betekent ook dat het einde van het eerste semester 
nadert. Het besef van de deadlines en blok begint stilletjes 
aan door te dringen en neemt heel wat stress mee. De 
ene kan er al wat beter mee om dan de andere. Aan alle 
eerstejaars die dit lezen: proficiat. Jullie hebben jullie 
eerste semester aan de unief, maar vooral in de opleiding 
geschiedenis, overleefd. Jullie hebben vrienden voor het 
leven gemaakt en zijn aan een prachtig deel van jullie 
leven begonnen: de studententijd. Men zegt dat dit de 
beste jaren zijn en ik kan hier enkel mee instemmen. 
De laatste activiteiten van het semester zijn in zicht. 
Historia laat dit jaar een laatste keer zien wat ze kan: 
van het traditionele kerstetentje en 90’s party tot de 
vernieuwende yogasessie, we laten jullie een laatste keer 
genieten van het leven vooraleer iedereen aan tafels en in 
rijen gaat leven voor een maand of twee. Jazeker, u leest 
het goed! Team Sport organiseert dit jaar een yogasessie 
met een professionele yoga-leraar om gemakkelijke 
relaxatieoefeningen en een goede fysieke houding aan te 
leren voor tijdens het blokken/paperen/thesissen door. 
Ook onderwijs zet zich nog een laatste (niet echt de laatste 
tho) keer in dit semester en organiseert de semestriële 
Onderwijs Hearing. Laat je stem als student zeker horen 
en kom! Alle vakken zullen worden overlopen en jullie 
hebben dan de kans om feedback te geven. Dit laatste 
nemen we zeker mee voor een verdere evaluatie van de 
vakken: je stem telt! Geen zorgen: het is bijna blok, maar 

nog niet helemaal! Je dansbenen weten dat als de beste en 
daarom staat onder andere de 90’s party klaar voor jullie. 
Kom die nacht verkleed, kom die nacht zorgeloos en sluit 
het semester af zoals het moet, zoals wij het kunnen. 
Het einde van het semester betekent eveneens een korte 
terugblik op de voorbije maanden. Laten we met het meest 
recente beginnen: Historia mag zich dit jaar wederom de 
winnaar van de kringenzuip noemen! Liefste Historianen, 
danku. Het was ongelooflijk om er samen te staan, er 
samen voor te gaan. Het werd een sfeervolle avond, met 
onverwachte wendingen doorheen de nacht waar het hart 
van elke geschiedenisstudent sneller van ging slaan.  Seems 
like we did start the fire. Dat kan ik enkel doortrekken 
naar de rest van het semester. Enthousiaste eerstejaars, 
betrokken ouderejaars, een ongelooflijk team en een 
geniale sfeer zorgden voor prachtige momenten. Bedankt.
Indien jullie tot hier zijn geraakt: proficiat, uitstekende 
voorbereiding op de blok, jullie halen het wel. Aah daar 
zijn we weer, deadlines. Ze zijn alomtegenwoordig en 
binnenkort kan niemand daar nog om heen. Vergeet toch 
niet te genieten van de laatste paar weken, te genieten 
van het leven. Want liefste Historianen, de blok is voor 
velen een moeilijke periode. Zoek elkaar op, steun elkaar, 
wees er voor elkaar. Vraag hulp wanneer nodig, help 
wanneer mogelijk. Uit de grond van mijn hart: succes.
Fijne feestdagen en tot over enkele maanden!

Jullie Praeses,
Lucie

Liefste Historianen, sympathisanten, eerstejaars en 
reeds meer geëxperimenteerde Leuvense parels,
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Voorwoord van de redactie
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Welkom in de allerlaatste editie van de Hermes. 
Van dit semester weliswaar. We hebben weeral 
interessante artikels klaarstaan, de meerderheid 
hiervan is geschreven door jullie lezers zelf en 
diverse functies van het praesidium. Zo kunnen jullie 
ontdekken welke type historicus jullie zijn, waarom 
de heilige sint definitief afscheid neemt en hoe de 
blok succesvol kan overleefd worden. Ook is het een 
editie met een lichte focus op het buitenland; Klaas 
Coninx zal over zijn ervaring als Erasmus-student 
in Finland vertellen, terwijl Karel Vranken laat 
weten hoe hij zijn langeafstandsrelatie doet slagen. 
Zoals ik al zei, zijn er eveneens enkele 
praesidiumfuncties die in bepaalde artikels het 
woord voeren. Team CuDi legt namelijk uit waarom 
ze wèl spannend zouden zijn, team Cultuur leidt jullie 
rond in enkele leuke cafétjes en team Onderwijs legt 
uit hoe hun week er doorgaans uitziet. Zoals elke 
editie is er trouwens een leuke persoonlijkheidstest, 
deze keer kunnen jullie ontdekken welke gefaalde 
politicus jullie zijn. De redactie hoopt dat er 
niemand boos gaat zijn als ze toevallig enkele van 
hun favoriete politici in de lijst terugzien. Eveneens 
wil ze benadrukken dat het uiterst objectief is 
opgesteld en de anonieme auteur helemaal geen 
rekening heeft gehouden met politieke kleur. Zelfs 

niet als het gaat over die sossen met hun jarenlange 
wanbeleid waardoor wij later allemaal wel mooi in de 
penarie gaan zitten natuurlijk. Maar bon, ik wijk af. 
Verder komt het oude, misschien wat saaie, vertrouwde 
natuurlijk ook terug en nee ik heb het niet over 
Joachim Coens, ik heb het uiteraard over rubrieken 
zoals “Ik denk dus ik ben op HLN”, “Tante Carmens 
kleine roddelrubriek” en “Hermes’ hemelingeprezen 
Haiku’s”. Naast dit alles zijn er nog veel meer artikels 
die jullie zeker zullen interesseren, maar ik ga deze 
niet allemaal opsommen omdat jullie evengoed 
gewoon de inhoudstafel kunnen lezen. Ik neem 
eveneens aan dat de meerderheid dat ook gewoon 
doet en niet eens de moeite neemt om dit voorwoord 
te lezen. Niet dat ik niet hetzelfde zou doen hoor.
Verder wil de hele redactie (de volle twee personen) 
iedereen die bijgedragen heeft aan de Hermes 
dit semester uitgebreid bedanken: zonder hun 
hulp kon het boekje nooit zo goed gevuld zijn 
als dit jaar het geval was! Wij willen tevens ook 
de lezer bedanken en wij hopen dat het boekje 
een beetje de moeite waard was om te lezen. 
Veel succes met de examens en vrolijk kerstfeest.

Uw redactie,
Alec Verhaeren en Robbe Verbrugge

Beste lezers



Het geslacht geschiedkundige
in feite vier soorten

Het was geen gemakkelijke taak. Sommigen van mijn collega’s schaffen peperdure 
verrekijkers aan en begraven zich tien jaar in de sneeuw om de perfecte foto van de 
Siberische tijger te bemachtigen. Een zeer nobele taak. Ik besloot echter een veel 
moeilijkere soort van naderbij te onderzoeken: de historici. Ik kleedde me in hun 
kledij, sprak met hun woorden, at hun voedsel. Het resultaat van mijn onderzoek 
zal ongetwijfeld schokgolven veroorzaken in alle wetenschappelijke disciplines. Dé 

historici bestaat namelijk niet. In feite gaat het om vier soorten: 

Door Arne Vermassen

Historici in de Hermes



Don Quixotte

Veldslagen, krijgsheren en wapentuig, dit type is diep vanbinnen 
altijd een beetje kinds gebleven. Hij (laat ons eerlijk zijn, over ‘zij’ is 
hier geen sprake) kon de comfortabele wereld van grand strategy-
games niet verlaten. Cultuur? Economie? Sociale verhoudingen? 
Doet er niet toe, want het was ten slotte Alexander de Grote die met 
driehonderd dappere kerels de moderne samenleving creëerde door 
de Perzen een atomisch pak slaag te geven. Wees gewaarschuwd: 
sommige exemplaren staan erom bekend in napoleonkostuum hun 
naasten te vermoorden en ten slotte ladderzat in de Moika te springen.

De partijpropagandist

Alles, werkelijk alles, van de prehistorische menselijke samenleving 
tot de Guldensporenslag, bewijst mijn theorie, zo redeneert dit type. 
Uiteindelijk kan je nu eenmaal niet ontkennen dat in de hele geschiedenis 
een patroon te herkennen valt dat perfect de voorspellingen volgt 
van --insert geliefde denker hier--. Nuance is voor domoren, 
bronnenonderzoek ook. Want wat heb je nu aan onderzoek, als 
je de uitkomst al op voorhand kent? Stop dit type in een schoon 
kostuum en je hebt, op zijn minst, een toekomstige partijvoorzitter.

De trendzetter

Als een ridder op queeste heeft dit type de opdracht gekregen eeuwig 
op zoek te gaan. Niet naar de Heilige Graal, maar naar een onderbelicht 
onderwerp in de geschiedschrijving. Deze heilige opdracht leidde 
de trendzetter reeds langs de muterende moerassen van de global 
history, door de woeste wouden van de subaltern studies en over de 
onbuigzame bergen van de mentaliteitswetenschap. Gendergeschiedenis 
kennen we allemaal, maar wat met transgendergeschiedenis? 
Bestaat dat ook? Maar heeft ooit iemand de methode van de 
Alltagsgeschichte toegepast op het Toungoo-keizerrijk? Ik ruik een 
glansrijke thesis. Vraag dit type niet wat het onderzoek er eigenlijk 
toe doet, want dan kiest hij misschien voor spontane zelfdestructie.

De zelfkastijder

Dit type heeft de twijfels van alle achterlijke ooms en tantes zodanig 
geïnternaliseerd dat hij zijn collega’s elke dag de vervelende vraag stelt 
wat nu precies het nut is van geschiedenis. De wereld draait namelijk 
om economie, of nog beter: computers. Met kennis van het verleden 
sta je nergens. De cursus Geschiedenis is een Werkwoord veroorzaakte 
een ware existentiële crisis, waarvan de zelfkastijder nooit helemaal 
herstelde. Na zijn diploma behaald te hebben volgt hij geheid een 
beginnerscursus C# of marketing. Dat zijn wel waardevolle onderwerpen. 
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De Sprookjes van 
Studenterim

De Fakspecial

Robbe Verbrugge



Zoals in de vorige edities gezegd, was bijna iedereen als kind wel dol 
op sprookjes. Toch hebben recente studies bewezen dat sprookjes 
minder aanslaan bij studenten. Dat onheilspellende fenomeen wou 

onze Hermesredactie tegengaan. Daarom passen wij sprookjes op het 
studentenniveau aan en vandaar presenteren wij met trots het derde 

sprookje: ‘De Fakspecial’. 

Er was eens een bijzonder meisje dat 
geschiedenis studeerde in Leuven. 
Ze was immers afkomstig van een 

vooraanstaande, rijke en adellijke Franse 
familie en dat reflecteerde zich ook in 
haar naam, die ‘Marchotte Zone de Haute 
Pression de la MeteoFranck’ luidde. Ze was 
echter in België opgegroeid en haar ouders 
hadden haar naar Leuven gestuurd om daar 
de meest prestigieuze richting aller tijden 
te studeren: geneeskunde. Helaas geraakte 
ze niet door het ingangsexamen waardoor 
ze dan maar geschiedenis ging doen. Die 
richting lag haar wel, enkel die gigantische 
paper waar ze aan bezig was vond ze 
een grote uitdaging. En net zoals menig 
geschiedenisstudent vertoefde ze maar al 
te graag in Fakbar Letteren. Toen het eerste 
semester al wat gevorderd was, besloot 
ze er nog eens heen te gaan. Na een paar 
uur feesten en wat cocktails op te hebben, 
wenkte een fakverantwoordelijke haar. ‘Ik 
heb hier van uw vriend hier gehoord dat u 
een hele fakspecial kunt opdrinken zonder 
over te geven?’, vroeg hij. Ze keek even 
rond,  zoekend naar wie hij bedoelde, en 
zag al snel dat er ééntje haar grinnikend 
aankeek. Vooraleer ze ‘nee fuck off ’ kon 
zeggen, drukte de fakverantwoordelijke 
haar op een barkruk en waarschuwde haar 
dat als haar vriend gelogen had ze het 
brouwsel – dat neerkwam op een mengeling 
van alle drankjes in de Fak- zelf moest 
betalen. Welnu, ook al was ze afkomstig 
van een rijke familie, net zoals alle andere 
studenten was haar geld bijna op en kon 
ze zich dit dus niet veroorloven. Haar 
laatste euro’s waren immers voorbestemd 
voor de Muur. Vol walging keek ze naar 
het drankje. Seconden, minuten, uren 
gingen voorbij en ze had het nog niet 
aangeraakt. De Fak was ondertussen 
al bijna leeg gelopen. De tranen rolden 
bijna over haar wangen. Opeens voelde ze 
iemand porren tegen haar dij. Ze keek naar 
beneden en zag een klein  blond mannetje 
staan. ‘Ik kan je helpen’, zei hij, ‘maar 
ik wil wel die Gucci ring van je in ruil.’
Even twijfelde Marchotte, maar de 
wanhoop overviel haar bijna en weinig 
keuze had ze toch niet. Ze gaf het mannetje 
de ring waarna hij  in zijn vingers knipte 
en de inhoud van het glas verdween. Haar 

ogen kon ze niet geloven, maar toen ze het 
kereltje wou bedanken was hij al verdwenen.
De fakverantwoordelijke trok grote ogen 
en begon te applaudisseren. Marchotte 
kon niet ontkennen dat ze zich even een 
heldin voelde. De volgende dinsdag echter 
hadden al verscheidene fakgangers over 
haar prestatie gehoord en onder druk gezet 
ging ze om de één of andere reden akkoord 
om nu twee fakspecials op te drinken, 
zonder over te geven. Weer bleef ze een 
tijd mistroostig naar het glas kijken en na 
een tijd verscheen weer het mannetje. Nu 
vroeg hij haar oorbellen in ruil en net zoals 
de eerste keer, verdween de inhoud van 
de glazen. Weer een week later kwamen 
verschillende hoogwaardigheidsbekleders 
van de kring Historia haar opzoeken in de 
Fak, om haar met hun eigen ogen te zien.
Zulke prestatie was immers ongezien.

‘Verscheidene fakgangers hadden 
over haar prestatie gehoord 
en onder druk gezet ging ze 

akkoord om nu twee fakspecials 
op te drinken, zonder over te 

geven’

Ze daagden haar uit er nu drie te drinken 
en vertrouwend in het mannetje dat 
weer zou komen zei ze ‘ja’, de domme 
troela. Het geschiedde net zoals de vorige 
keren, enkel vroeg het mannetje nu iets 
kostbaarder… haar paper. ‘Ziet u, ik moet 
mijn eerstejaarspaper dit jaar heropnemen’, 
sprak hij, ‘geef me de jouwe en ik zal je tot 
een legende van Fakbar Letteren maken.’ 
Ze slikte en begon te trillen. Dit was een 
erger dilemma dan ‘Sophie’s choice’. Na 
even na te denken ging ze akkoord, waarna 
haar drankjes verdwenen. Die avond kreeg 
ze dan ook de titel van ere-Historiaan. Een 
weekje later, twee dagen voor de deadline 
van de paper, verscheen het afgrijselijke 
mannetje echter weer. Dit keer had ze 
haar paper afgewerkt op haar kot en net 
vooraleer ze het wou uploaden op Toledo, 
hoorde ze een stem achter haar. ‘Geef 
op’, sprak de misvormde, net verschenen 
bijna-dwerg. Ze aarzelde. ‘GEEF ZEG 
IK U!’, riep hij nu uit. Marchotte werd 

hysterisch, nooit had ze gedacht ooit zoveel 
van een paper te houden als deze, het was 
als een kind voor haar geworden. Ze krijste 
dat ze alles wou doen of geven om hem te 
plezieren, maar dat ze niet haar paper wou 
afstaan. Het mannetje begon nu boos op de 
grond te springen en hij slaakte vreemde, 
hoge kreetjes. Uiteindelijk vermande hij 
zich en antwoordde: ‘Beloftes breek je 
niet zomaar, maar in al mijn goedheid 
geef ik je nog een kans. Als jij kan raden 
hoe ik heet dan mag je je paper houden.’ 
POEF! Hij was weer weg. Eindelijk 
dacht ze dat ze de zoekstrategieën, van 
een welbepaald L-vak,  kon gebruiken 
om de naam te traceren, maar helaas 
waren die weer nutteloos. Een uur 
voor de deadline werd ze pas helemaal 
zot, van pure frustratie, omdat ze nog 
altijd de naam niet wist, besloot ze 
maar naar het journaal te kijken. Één 
bepaald nieuwsitem trok haar aandacht, 
in Leuven werd er immers melding 
gemaakt van een kleine dief die ook nog 
eens meisjes lastig viel met zijn vieze 
pollekes. Opeens viel haar frank! POEF! 
Achter haar verscheen het mannetje 
weer, klaar om zijn beloning te krijgen. 
‘Zeg eens Marchotte’, begon hij, ‘weet je 
al mijn naam moehahah?!’ Marchotte 
herwon haar zelfvertrouwen, ze dacht 
iets te kunnen afleiden uit de reportage, 
dit was haar enige kans. ‘Ja mannetje’, zei 
ze, ‘of moet ik zeggen Rape-en-steeltje!’ 
De mond van de lelijkaard viel open, 
hij liep rood aan en begon boos op de 
grond te stappen. Marchotte krijste 
van blijdschap want ze had gewonnen 
maar ook omdat het weerbericht met 
Frank ondertussen gestart was in plaats 
van het journaal. Rape-en-steeltje 
sprong van woede door de vloer en viel 
naar beneden door het gemaakte gat. 
Marchotte had echter geen geluk dat ze 
verbleef in het kot van een kotenmelker 
wiens koten in erbarmelijke staat 
waren. Al snel kwamen in heel de vloer 
scheuren, waarna ook in de muur. 
Het hele gebouw stortte in, waardoor 
Marchottes blijdschap van korte 
duur was, aangezien ze verpulverd 
werd door een rotsblok. EINDE
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Klaas op Erasmus!
In Finland

We kennen ze wel, die vervelende mensen die op Erasmus zijn 
of een dergelijke ervaring achter de rug hebben. We zullen hier 

nogmaals de heilige Drievuldigheid der vragen bovenhalen. Wie zijn 
ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Wel, in dit stuk ga ik proberen 
een verzameling van mijn hersenspinsels neer te krabbelen voor 

het prachtige tijdschrift genaamd Hermes.

Door Klaas Coninx 

De Hermes in Finland
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Even een korte schets: ik ben een 
derdejaarsstudent geschiedenis 
die zo stom geweest is om 

een bestemming te kiezen waar 
het aantal uren zonneschijn een 
ongekend dieptepunt bereikt en waar 
de temperaturen u soms behandelen 
alsof ge een Iglo diepvriesproduct zijt. 
Nog één tip: als dat nog niet genoeg is 
steken ze u hier soms in een primitieve 
houten hut waar uw huid begint te 
schreeuwen wanneer het water op 
gloeiende stenen terecht komt, om 
dan vervolgens ondergedompeld 
te worden in ijskoud water. Ja 
inderdaad, we hebben het hier over 
Finland. Al bij al moet ik toegeven 
dat het hier nog niet zo slecht niet is. 
Die magere uren zon- en daglicht in 
combinatie met de eerdergenoemde 
diepvriestemperaturen hebben zo 
soms de neiging om in een heus 
collaboratieproject idyllische en 
pittoreske taferelen te produceren.
Op het moment dat deze zever zijn 
existentie vergaart, bevind ik me in de 
bus op weg naar de stad die onze vriend 
Peter de Grote op enkele decennia uit 
de grond heeft gestampt in het begin 

van de achttiende eeuw. Ze hebben 
me wijsgemaakt dat het een heel feest 
gaat zijn aan de grens met een warm 
welkom waar iedereen een individuele 
begroeting krijgt. Ook zou daar een 
godendrank genaamd wodka met 
liters vloeien volgens sommigen en 
klinkt het alsof ze er achterstevoren 
spreken. Mythes als deze en andere 
dergelijke complottheorieën kunnen 
volgens de logica pas bekrachtigd 
worden na er geweest te zijn, 
dus ik hou u verder in spanning. 
Misschien dat ik wel een setje 
matroesjkas meebreng ter herinnering 
of een almanak in de reeks van 
“Poetin in Siberië als de ware held”. 
Maar geef nu toch toe. Wat is het leven 
zonder figuren als Poetin, Trump 
en Kim Jong Un? Zouden we dan 
nog steeds onze kritische zelve zijn? 
Zouden we nog steeds vertrouwen 
hebben in de mensheid? Zouden we 
dan nog steeds Twitter openen met 
de vrees op een nieuwe nucleaire 
oorlog? Ik weet het niet, maar wat 
ik wel weet is dat vragen als deze 
nogal zware kost is voor een vroege 
ochtend, dus laat ik ze aan u over.

Hoe dan ook, ik dwaal steeds verder 
af van een nuttig artikel, maar die 
poging is waarschijnlijk tevergeefs. 
Het is dan ook moeilijk om een 
beknopte beschrijving te geven van 
een ervaring die enkele maanden 
duurde, zoals voorgangers kunnen 
beamen. Een vriend van me zei 
ooit: “als ge de kans hebt om op 
uitwisseling te gaan, niet twijfelen”. 
Hoewel ik dat laatste niet heb 
kunnen vermijden ben ik hem toch 
zeer dankbaar en zou ik inderdaad 
willen meedelen om deze raad sterk 
in overweging te nemen. Het levert 
een ervaring op waar ge de wereld, 
uzelf, anderen en hun cultuur, uw 
eigen cultuur en alle andere abstracte 
termen om alles te omschrijven 
beter leert kennen en in een ander 
perspectief ziet. Ondertussen schijnt 
de zon hier in mijn ogen, schandalig 
voor een land als Finland. Vooraleer 
ik het buurland hier binnenval, nog 
een laatste raad voor op Erasmus die 
ik van mijn neef kreeg: doe dingen die 
ge normaal niet doet. Nähdään pian!

<< Maar geef nu toch toe. Wat is 
het leven zonder figuren als 
Poetin, Trump en Kim Jong Un? <<
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Jullie zijn er allemaal zeker al een keer geweest, op 
ons CuDikot naast de Historiaperma boven de Fak. 
Misschien stond jij wel in die lange rij op de tweede 

maandag van het jaar. Het was wat chaos die keer, maar je 
moet ons begrijpen, wij zijn een heel nieuw team en moesten 
onze weg nog wat vinden. Voor ons was dat alvast heel erg 
spannend die eerste weken. Misschien ook voor jullie die 
vol spanning stonden te wachten op jullie beurt. Is mijn 
boek er al? Zijn er nog cantustickets? Kijk eens aan, al vanaf 
de eerste week was het dus enorm spannend op de CuDi!
Als eerstejaars kan je bij ons langskomen voor onder andere 
je boek van IHO en die prachtige Putzger Atlas. Maar 
door de kleine voorraden die Acco ons soms geeft, kan 
het toch heel spannend zijn of we 
die boeken nog in stock hebben 
of niet. Voor ouderejaars hebben 
we ook heel wat handboeken en 
vooral veel readers. Wanneer een 
reader maandag is uitverkocht, 
is het ook soms spannend of we 
tegen woensdag al nieuwe exemplaren zouden kunnen 
halen bij de Raaf. Die cursussen zijn natuurlijk niet zo 
cool en vertellen dat je boeken verkoopt is dat ook niet. 
Gelukkig hebben wij nog zoveel meer in ons assortiment! 
Dankzij ons kan je de show stelen met je eigen Historia-
trui en -totebag. Sinds dit jaar zijn er trouwens ook 
prachtige pins om op je jas/vest/trui/rugzak te spelden. 
Bovendien ben je met onze codices en bierpotten ook 
helemaal voorbereid om te gaan cantussen. Ook voor 
cantustickets, tickets voor de jenevervoetbal of het 
kerstetentje moet je bij ons zijn. Er zijn dus zeker en 
vast heel wat coole (en spannende!) dingen te vinden!

Wij hebben trouwens ook een probleem met muisjes 
op de cursusdienst. Dat lijkt misschien schattig, maar 
zorgt vooral voor veel spannende momenten. Zoals 
die keer dat Erik een gilletje sloeg toen hij er eentje 
zag. Daarna volgde een zoektocht naar waar dat beestje 
heen was en of het nog zou terugkomen. Ook achter de 
schermen alleen maar spannende gebeurtenissen dus!
Ten slotte wisten jullie misschien niet dat team CuDi 
eigenlijk vier leden telt. Ook Klaas is deel van ons team. 
Hij is nu nog aan het genieten van zijn Erasmus in het 
mooie Finland, maar vanaf het tweede semester staat hij 
met Veerle en Erik voor jullie klaar achter de CuDitoog. 
Jullie wachten ongetwijfeld nu al vol spanning om dit 

nieuwe CuDigezicht te leren 
kennen. Ook hij heeft alvast 
heel veel zin om met ons 
spannende momenten te beleven 
op onze mooie cursusdienst.
Kortom, vanaf nu zouden 
wij liever hebben dat CuDi 

wordt omschreven als ‘Cool’, ‘Ultraspannend’, 
‘Diervriendelijk’ en jammer genoeg een beetje 
‘Incompleet’. En ook heel erg nuttig natuurlijk.
Misschien lukte het ons toch niet jou te overtuigen van 
onze cool- en spannendheid – hoewel we maar liefst 
15 keer ‘spannend’ in dit artikel verwerkten – maar dat 
is oké. We zijn alleszins heel erg nuttig en daar houden 
we van. Blijf zeker langskomen voor cursussen en 
leuke merchandise! Ook fanmail is steeds welkom op 
cudi.historia@gmail.com. Dikke kussen, team CuDi. 

Z o a l s  d i e  k e e r  d a t 
E r i k  e e n  g i l l e t j e  s l o e g 
t o e n  h i j  e e n  m u i s  z a g

De CuDi: Nuttig maar niet 
spannend?

Laatst vertelde een klant ons dat de cursusdienst ‘nuttig maar niet 
spannend’ is. Team CuDi voelde zich persoonlijk aangevallen en zou 

graag moeite doen om dit erg foute beeld te weerleggen. 
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Veerlijke Keuken!
Liefste studentjes,

Elke avond moeten jullie opnieuw beslissen wat jullie willen eten. Je wilt waarschijnlijk 
dat het niet te vettig of te duur is, dus afhalen is ook niet altijd de oplossing. Als de 
potjes van mama/papa/oma/opa op zijn, ben ik, Veerle, er om te helpen! Met mijn 
pan en pot help ik jullie op kot. Vorige editie maakten we een (soort van) pitaschotel, 
deze keer is het tijd voor chicken wraps. Smakelijk!

1) Wat heb je nodig?
•	 4 grote wraps

•	 kippenblokjes/vleesvervanger

•	 zakje ijsbergsla

•	 1 tomaat

•	 1 rode ui

•	 dressing/saus naar keuze (ik kan 
niet alles voor jullie beslissen he)

•	 zout

•	 peper

2) Hoe maak je dit nu klaar?
•	 Bak de kip en doe er zout en peper op.

•	 Snij de tomaat en de rode ui in kleine 
stukjes.

•	 Smeer de dressing/saus over een 
diameter van je wrap.

•	 Leg nu je sla, tomaat, ui en kip op de 
saus.

•	 Plooi je wrap met behulp van het 
prachtige stappenplan
(hopelijk is het zichtbaar, nvdr.)

Voor de early birds (zoals ik) die nu al in de kerstsfeer verkeren, 
doe ik er ook nog een bonus bij: een veerlijk kerstdessert om van 
te genieten met een streepje Mariah Carey op de achtergrond.

1) Wat heb je nodig? 2) Hoe maak je dit nu klaar?
•	 ijs (smaak zelf te kiezen)

•	 topping (zelf te kiezen)

•	 Schep het ijs in een kom (hoeveelheid zelf te 
kiezen).

•	 Voeg nu de topping toe (hoeveelheid zelf 
kiezen).

Hopelijk slagen jullie er in om deze veerlijke gerechten klaar te maken! Laat het 
smaken!

Groetjes en een vrolijk kerstfeest,
Veerle Verstraeten
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Een langeafstandsrelatie....
Realistisch of niet? 

Stel: je hebt ooit het geluk om een relatie te starten met iemand, maar deze 
persoon woont ver weg van jou – bijgevolg kan je elkaar niet veel zien. Je 
denkt misschien dat je dit niet kan of te moeilijk is, maar vanuit mijn eigen 
ervaring zal ik wat tips geven! (Deze tips kunnen ook werken tijdens een 
vakantieperiode, examenperiode of als een van jullie op Erasmus gaat.)

Door Karel Vranken

Even een beetje relatie-theorie: de basis van 
elke gezonde, goede relatie is communicatie. 

Ja, natuurlijk is het leuker om face to face met 
elkaar te praten, maar soms is dat ander gezicht 
600km van je verwijderd. In onze moderne 
tijden staat dit je, God dank, niet in de weg. Je 
hebt verschillende manieren om nog steeds 
met elkaar in contact te staan. Wees creatief! 
Met Whatsapp/Facebook kan je chatten, 

spraakberichten maken, bellen en videochatten 
met elkaar. Via Snapchat kan je elkaar ook foto’s 
en filmpjes sturen: zo breng je wat variatie en 
houd je elkaar ook in het oog. Je kan zelfs eens 
onverwacht een brief schrijven naar elkaar, 
echt een leuke verrassing en heel persoonlijk!

P.S.: Ik speel zelf een muziekinstrument, dus 
soms neem ik iets op en stuur het naar haar door.

Tip 1: Communiceer

Liefde in de Hermes
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Onze relatie begon nadat we een paar 
weken samen leefden in het kader van 

een internationaal gidsproject (ARC). Toen we 
beiden terug naar huis gingen, hebben we goede 
afspraken gemaakt over hoe we het zouden 
aanpakken. Het merendeel ging over hoe we met 
elkaar in contact zouden blijven (zie tip 1). We 
hebben ervoor gekozen om te proberen elkaar 

maandelijks te bezoeken voor een weekend, want 
het fysieke contact is ook belangrijk natuurlijk! 
Maar we hebben ook besloten dat we, als de liefde 
zou verdwijnen door de afstand, hier eerlijk over 
zouden praten met elkaar. Met een goed plan, 
eerlijk zijn en veel liefde kom je echt al heel ver :) 

Tip 2: Maak goede afspraken 

Dit is misschien het moeilijkste deel van 
een lange afstandsrelatie: elkaar missen. 

Toegegeven, het is niet altijd even makkelijk. 
Wees hier ook eerlijk over tegen elkaar en 
probeer het zeker niet op te kroppen! Ten 
tweede is het aangeraden om steun te zoeken 
bij je vrienden. Probeer ook voor afleiding te 
zorgen zodat je niet elke seconde van de dag 

gefixeerd bent op je partner missen. Spreek af 
met vrienden, ga sporten, breng een bezoekje 
aan de fak, … Het kan ook leuk zijn om samen 
iets te doen: samen een serie kijken, een 
videogame spelen met elkaar, hetzelfde boek 
lezen, … Tot slot: koester je herinneringen en 
bekijk eens een foto van jullie twee samen, dat 
tovert bij mij altijd een glimlach op mijn gezicht!

Tip 3: Zoek steun 

Ver van elkaar verwijderd zijn, neemt niet 
weg dat je die afstand niet kan overbruggen. 

Ja het kost wel een zakcentje, maar het is het 
zeker en vast waard! Ik kan je verzekeren dat 
die momenten echt fantastisch zijn als je na een 

maand elkaar weer kan knuffelen en kussen.
P.S.: Gebruik deze momenten om iets (zoals een 
briefje) te verstoppen in de kamer van je partner. 
Na een paar weken kan je dan zeggen dat je lief 
daar eens moet kijken. Een heel toffe verrassing!

Tip 4: Spreek af! 

Op liefde staat geen grenzen als je het echt meent, dus maak je geen zorgen dat je elkaar 
een tijdje niet kan zien. Als je het echt wil en er voor gaat, dan laat je het werken, samen.

“Als je van elkaar weg bent, praat je echt en leer je elkaar 
écht kennen. Het maakt dan niet uit dat je elkaar niet kan 
zien, want als je weer samen bent, is alles weer in orde.” – 

vrij naar The perfect game, J. Sterling.

Tot Slot...
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De Hermes: 
Humo of Dag Allemaal?

De auteur van dit artikel, en tevens (hoofd)redacteur van de Hermes, vraagt zich 
af of de Hermes gepercipieerd kan worden als een onnozel magazine, of juist als 
een inhoudsvol bladje. Iedere lezer weet dat de Hermes voor (al dan niet) goede 
humor staat, maar humor an sich is niet een teken van kwaliteit. De auteur gaat 

nu onderzoeken of de Hermes eerder kan vergeleken worden met de Dag Allemaal 
of met de Humo, dit via eigen analyses en terloopse opmerkingen gemaakt door 

medestudenten en andere lezende individuen. 

Door Alec Verhaeren

VS.
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Ongetwijfeld is de Hermes 
opgesteld met de Humo 
als grote voorbeeld. Maar 

een voorbeeld is ook maar een 
voorbeeld en het resultaat is niet per 
se een weerspiegeling hiervan. Een 
belangrijke gelijkenis is er alleszins 
wel: humor staat op de eerste plaats. 
De bedoeling van de Hermes is 
om de studenten - en misschien 
zelfs de professoren of assistenten 
- te entertainen. Of dit altijd lukt? 
Waarschijnlijk niet. Humor is 
namelijk iets bijzonders subjectief, 
daarom is het ook moeilijk om te 
onderscheiden wat precies goede of 
slechte humor is. Maar aangezien 
deze auteur al enkele complimentjes 
heeft gekregen over de grappen in de 
Hermes (weliswaar zelden die ikzelf 
heb geschreven maar bon ik zal maar 
zwijgen), denk ik toch dat bepaalde 
artikels aanslaan bij het publiek. Ook 
heeft onlangs een assistent die ik niet 
bij naam zal noemen, mij verteld dat 
hij/zij tevreden was dat er dit jaar 
minder spellingsfouten in het blad 
zaten. Dit brengt natuurlijk ook bij 
tot de kwaliteit van het magasine. 
Ik moet hierbij vermelden dat in 

tegenstelling tot de Humo, de Hermes 
wel uitgesproken neutraal is. En dus 
zeker niet zo links; er zijn al genoeg 
onnozele sossen actief in de media. 
Nu zal ik mij eveneens de 
vraag stellen of de Hermes veel 
gelijkenissen vertoont met de alom 
geprezen Dag Allemaal. Ik denk 
dat er geen enkele auteur die de 
voorbije 16 jaar voor deze magazine 
heeft geschreven het roddelblad als 
voorbeeld heeft genomen bij het 
schrijven van zijn of haar artikels. 

‘Auteurs van de Dag 
Allemaal zoeken namelijk 

geen kwaliteit, ze ontwijken 
het zelfs’

Of ja, dat hoop ik toch, ik bedoel 
fouten gebeuren altijd natuurlijk. 
Als ik een paper heb geschreven 
dan denk ik, de meest bescheiden 
persoon in letterlijk heel de wereld, 
steevast dat ik zowaar een nieuwe 
Dostojewski heb afgeleverd. In 
realiteit is het echter vaak een E.L. 
James. Hetzelfde zal dus gelden voor 

een Hermes-artikel, maar mocht dit 
zo tot stand worden gebracht, is het 
bijgevolg per ongeluk. Auteurs van 
de Dag Allemaal zoeken namelijk 
geen kwaliteit, ze ontwijken het zelfs. 
Roddels en halve waarheden worden 
actief opgezocht en de goedkeuring 
van een artikel wordt bepaald door 
haar schokgehalte. Ok, bij de Dag 
Allemaal is dit ook het geval, maar wij 
bij de Hermes doen dit allemaal puur 
om te lachen, en dus dat mag (denk ik). 
Er zijn dus zowel gelijkenissen als 
verschillen te vinden. Maar dat was 
misschien te verwachten. Wanneer 
onze freelance-journalisten, en de 
Hermes-redacteurs na enkele joints, 
iets schrijven, pogen ze bij de lezers 
een glimlach te doen verschijnen. Als 
dat niet lukt, ja pech dan. Ik bedoel 
dit is gratis hier he, wij moeten zelfs 
niks schrijven aangezien wij hier niet 
voor betaald worden. In plaats van 
altijd zo commentaar te geven, wees 
eens blij met wat ge hebt. Alstublieft 
seg. Maar wederom wijk ik af door 
mijn onderliggende frustraties; ik 
wil zeggen dat de Hermes een blad 
apart is en dus vreemde trekjes van 
diverse magazines zal bevatten. 

Zo, dat was het dan weer. Hopelijk is er nu meer duidelijkheid over het doel van de 
Hermes. Als je die toch niet zou hebben gevonden na het lezen van dit artikel, geen 

zorgen: ik ook niet. Maar ik hoop dat deze magazine toch een beetje grappig is. Is dat 
niet het geval, dan hoop ik op dezelfde reactie als een professor die eens antwoordde 
op mijn vraag van wat hij van de inhoud vond: “Bwa, ik vond de lay-out wel goed.” 

Dat is tenminste iets inderdaad. 
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De afscheidsbrief 
van de Sint

“Hij gaat, hij gaat, die lieve goede Sint!”, een kleine knipoog is het tegenwoordig 
nog, die periode dat de kleinsten der maatschappij het grootste der vergane tijden 
van Europa herdenken. Het katholicisme, de kolonisatie en de Industriële Revolutie, 

en dat allemaal samen verbeeldt door een handvol leutige figuren op een boot! 
Wie zoekt er nog naar een canon als deze elk jaar rond zes december met groots 

kabaal, een wortel en een – volgens de geruchten – meurende schoen wordt gevierd? 
Hoogstwaarschijnlijk de goedheilige man zelf, die dit jaar – hoogst uitzonderlijk – een 

afscheidsbrief achterliet in het laarsje van Historia. 

hoezee hoezee hoezee! Eindelijk kan ik dit apenland weer 
verlaten en met mijn Mercedes op volle kracht over alle 
E-wegen cruisen en een hoop giftige gassen de lucht 
induwen. ‘Fiësta!’, zoals ze in mijn hometown zouden 
zeggen, mocht Spanje mijn hometown zijn, uiteraard. Ik 
ben een Turk gast, ken uw bisschoppen labiele scholieren! 
Om Anuna te pesten hebben mijn vijfendertig slaafpieten 
er zelfs voor gekozen om de Stoomboot op kerosine te 
laten varen, terwijl mijn op steenkool aangedreven wagen 
ervoor zorgde dat er nog steeds enige vorm van uitlaatgas 
uit de schouw kwam. Moet meegedeeld worden: ik ben 
daar mijn piet verloren. Mijn favoriete welteverstaan: 
Otto von Bismarck – rest in peace, makker, maar had 
gewoon niet zo dom geweest om in een werkende 
schouw te kruipen waar je toch niet meer uit kan. Loser.

Ik weet het, ik sla een vrij harde toon aan en dat zijn 
jullie, lieve kindertjes en peutertjes, niet gewoon van mij. 
Soms is het echter gewoon nodig, dan tolt mijn hoofd 
door al die onzin die als een fontein elke dag weer door 
de straten galmt. Met het verschil dat hetgeen fonteinen 
doorgaans spuwen, met name water, nog vrij vitaal is voor 
de mens. Onzin lijkt dat – tot op heden, ik heb de meest 

recente academische literatuur nog niet van mijn ouders 
– Dieu, vous le savez – gekregen voor mijn verjaardag, in 
mindere mate te zijn. Toch is het er, elke dag weer. Elke 
minuut, elke seconde. Het is hier werkelijk niet anders.

U moet weten, ik was daarnet een beetje aan het dollen 
en lollen met Anuna. Gewoon omdat dat grappig is, 
koren op de molen van rechts, zeggen ze dan. Zij zullen 
daarnet wel stevig op andermans billen gekletst hebben, 
terwijl ze hun kippenbout een stevige scheur gaven. 
Hoogstwaarschijnlijk is daar wel iets van aan, binnen 
de grenzen van dit van onzin overlopende apenland 
associeer ik rechts in eerste instantie op zich wel met 
molenaars. Of toch als ik een zekere meneer ‘N-VA’ mag 
geloven, die mij de afgelopen periode wonderbaarlijk 
als Turk wél een verblijfsvergunning gaf – ook al ben 
ik louter een vluchteling die teert op wortels, bier, 
suikerklontjes en schoenen – een profiteur pur sang dus 
en dat terwijl mijn in oorlog verkerende vrienden het 
vaak met niet meer dan asiel moeten stellen, iets wat ik 
eerder associeer met mijn hond, Frederik II van Pruisen.
 
Ik ben echter aan het afwijken, het was die meneer ‘N-

Lieve kinderen en peuters van de Wetstraat,

Een heilige in de Hermes

Uit het archief van Jasper Snoeys
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VA’ die me tevens duidelijk maakte dat we met z’n allen 
gezamenlijk op zoek moeten naar een identiteit, een 
Vlaamse. Schrok ik mezelf daar een mijtertje! Wat was 
die Bart De Wever afgevallen zeg – het was me nooit 
eerder opgevallen, maar nu hij die woorden ‘Vlaamse 
identiteit’ uitsprak, viel me plots op hoe mager hij er 
wel niet uitzag – wat een verwezenlijking! Goed dat ik 
hem die maagring nog heb gegeven op z’n vijftiende. 
De Sint kent je beter dan wie dan ook. Hoewel die 
Mark Zuckerberg er tegenwoordig ook wel wat van kan.

Wie er nog een hoop van kan is Paul. Paul is als een magneet 
die aantrekt en afstoot, afhankelijk van hoe koud de ijskast 
aan de overzijde is. Kwatongen zullen waarschijnlijk 
denken dat ik het nu over het licht-erotische fenomeen 
van de politiek heb. Niets is minder waar, ik heb het over 
de Belgische politiek! Satan! 666! De duivel! De Belgische 
politiek! Ik dacht dat het niet meer bestond, maar 
klaarblijkelijk nog wel: hoop op een federale regering. 
Of toch op z’n minst een hoop om nieuwe verkiezingen 
zo lang mogelijk uit te stellen. Wat is het me toch een 
bijzondere soep, dames en heren! Ik word verondersteld 
nu mijn mening te geven, wil ik een paars-gele soep of een 
paars-groene? Soep blijft soep en als het koud is, dan heeft 
het iets weg van gazpacho en dat zou ik niet aanraden, 
dat is wat mijn mening erover weet. Hoogstwaarschijnlijk 
heeft dat te maken met die zoektocht naar de Vlaamse 
identiteit, of waarom bezong Will Tura ooit anders 
‘Hoop doet leven’? Niet omdat hij het vrijwillig deed.

In alle eerlijkheid moet ik bekennen dat ik niet echt 
begrijp waarom ik die überflauwe woordspelling net 
heb tentoongesteld aan het zicht van de nog steeds 
lezende lezer. Misschien ben ik simpelweg intellectueel 
niet capabel, best mogelijk, maar in mijn ogen – die 
nog steeds van topkwaliteit zijn, is Wim Opbrouck niet 
zo’n goede versie van mezelf als Jan Decleir een versie 
van mezelf was. En wat is dat met die nieuwe Zwarte 
Piet? Correctie: met die nieuwe Roetpiet? Zal de lieve 
Sinterklaas himself zich eens een keer in deze discussie 
mengen? Welaan dan: het kan me niet schelen, werkelijk 
niet. Uiteindelijk, wie kraait er om pieten als je een Sint 
hebt? Buiten Hot Marijke hoogstwaarschijnlijk niemand. 
Volgend jaar laat ik ze gewoon allemaal thuis, dan kan ik 
tenminste a capella met mijn Mercedes eens als een echte 
Vlaming aankomen. In Namen ofzo, bij Elio onder de 
Kerstboom. Gewoon om den Barry uit te dagen. Hehe.

Na al dat melige gedoe van die naïeve kinderen, mag 
ik toch ook eens gewoon mezelf zijn – baardje uit, 
mijtertje af en lekker mainstream op het ritme van 
de volwassen golven de weg van de onzin volgen?

Getekend,
Jos Pierlet, die jaarlijks op de markt van Hamont gestalte 
geeft aan Sinterklaas

<< Ik weet het, ik sla een vrij harde toon 
aan en dat zijn jullie, lieve kindertjes 
en peutertjes, niet gewoon van mij. 
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Dank aan de puntkomma;
Menig student kent de puntkomma wel; toch gebruikt hij of zij deze 

nauwelijks. Ze verlagen zich meestal tot het exclusief gebruik van een punt, 
komma of een dubbelpunt, wat vaak de simpliciteit van de zin illustreert. 

Welnu, in dit artikel verdedig ik waarom de puntkomma het mooiste 
leesteken aller tijden is en meer geapprecieerd zou moeten worden. 

Door Robbe Verbrugge

Laat me allereerst beginnen met de geschiedenis 
van de puntkomma te schetsen; we blijven immers 
geschiedenisstudenten. Het gebruik van de 

puntkomma begon in het Oude Griekenland, waar de 
fenomenale samenstelling tussen een punt en een komma 
als vraagteken werd gebruikt. In de middeleeuwen echter 
verdrong Alcuinus de puntkomma door een lelijke, 
buigende sliert met een punt onder. Maar geen nood, want 
de puntkomma bleef bestaan! Verscheidende intellectuele 
zielen, zoals onder meer Leonardo Da Vinci, Mao Zedong, 
Jacques Vermeire en taalpuristen zoals Mia Doornaert, 
slaagden erin een nieuwe functie voor de puntkomma 
uit te stippelen. Die nieuwe functie zou inhouden dat de 
puntkomma nu bevoegd was als leesteken op het moment 
dat de extreme leestekens van een punt en een komma niet 
zouden passen. Die sierlijkheid waarmee een puntkomma 
een lang resem van woorden tot één zin kan maken, is iets 
wat me overigens blijft verwonderen. Voor alle plebejers die 
deze pracht, in al hun simpelheid, nog niet kunnen zien; zie 
de puntkomma onder de leestekens als de Clovis onder de 
Franken of als de Xavier onder de Kampioenen.  Bovendien, 
zonder dat u het beseft, is de puntkomma al onmisbaar voor 
u geworden, want buiten te verschijnen in zinnen, kan het 
leesteken ook gebruikt worden om een speelse knipoog door 
te sturen via Messenger. In vele computerprogramma’s is het 
ook een essentieel onderdeel. Hierover zal ik niet uitweiden 
maar ik laat u gewoon weten dat als de puntkomma er niet 
geweest zou zijn, dan had u waarschijnlijk geen ludieke 
kattenfilmpjes zo snel kunnen opzoeken op internet. 
‘Maar Robbe’, durven enkele dapperen mij af en toe te 
vragen, ‘waarom haat je in godsnaam een punt of een 

komma?’. Laat me duidelijk zijn; ‘haten’ is een sterk woord, 
‘neerkijken op’ past hier beter. Ik tolereer deze leestekens 
voornamelijk nog aangezien ze de onderdelen zijn van 
mijn prachtige puntkomma, maar als ze in volledige isolatie 
van de andere leestekens gebruikt worden; krijg ik er geen 
tintelend gevoel van zoals bij de puntkomma. Verder is de 
aard van die leestekens gewoonweg extremistisch, daar wind 
ik geen doekjes om. Men kan ze vergelijken met de doorsnee 
HLN-commentator voor wie het alleen maar het één of het 
ander is, terwijl de puntkomma tenminste een genuanceerd 
leesteken is dat zich niet, zoals het punt, verlaagd tot de 
polarisatie van andere zinsonderdelen. Voor de komma 
echter mogen alle zinsdelen er dan weer bij, maar men moet 
toch ergens een grens kunnen trekken. Toch zag zelfs mijn 
eigen eindredactrice de schoonheid van de puntkomma 
niet in wat dus wel duidelijk het probleem aankaart dat zich 
momenteel nog voordoet in de maatschappij en dus zelfs  
binnen de intelligentsia. Als jongeling met een kinderwens 
kan het mij dan ook niet schelen wat mijn kinderen worden; 
of ze nu communisten, koorddanseres of zelfs Babyloniërs 
worden… het kan me niet schelen! Maar als mijn eigen 
vlees en bloed ooit thuis komt met een paper waar de 
puntkomma niet instaat… dan zal ik helaas postnatale 
abortus moeten overwegen.  Ik denk dat het langzaam 
nu ook wel tot u, de lezer, begint door te dringen dat het 
gebruik van de puntkomma dringend moet verhogen. Dus 
ga nu en verspreid uw puntkomma’s! Noteer ze in uw papers, 
samenvatting of op het blad van uw buur (wat trouwens 
ludieker is dan het tekenen van een penis)! Alvast bedankt. 

Voor alle plebejers die deze pracht, in al hun 
simpelheid, nog niet kunnen zien; zie de puntkomma 
onder de leestekens als de Clovis onder de 
Franken of als de Xavier onder de Kampioenen. 
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Hermes’ 
Hemelingeprezen

*Haiku’s* 
Reis mee door het leven van de geschiedenisstudent in deze collectie van 

herkenbare, doch verrassende anekdotes. Lach, beef, laat u ontroeren. Of sla 
de pagina gewoon om, het is tenslotte een vrije wereld.

MARCEL SCHOOFS

Oppermachtig
ik ben slechts één mens

doch, zie wat ik teweegbreng
ik haat stofzuigen

***
Fietsparkeerplaats(gebrek)

waar kan ik naartoe?
waar is er nog plaats voor mij?

Ik heb geen badge he

***
Oppermachtig 2

ik ben slechts één mens
doch, zie wat ik teweegbreng

ik haat afwassen

***
Welk station is dit?

man in de trein
hij wilt niet in slaap vallen

maar slaagt er niet in

***
De tijd van het jaar
De Sint komt eraan

en wat brengt hij mee dit jaar?
blok, stress en deadlines
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De Blok for dummies: 
kerstsokken & cava met mate(n)

Je kent het wel... Het is weer die tijd van het jaar. De winterjassen worden 
bovengehaald en toveren je om tot een waar Michelinmannetje. Als je 's ochtends 

naar de les vertrekt moet je dat kleine laagje ijs van je zadel vegen waarvan 
de resten uiteindelijk toch nog zorgen voor een verdachte vlek op je kleding. 

Paperdeadlines razen als een sneltrein zonder rem voorbij. Je semester begint te 
bestaan uit het zuipen op feestjes van Historia en het verzuipen in je schoolwerk. 
Jawel, en daarvoor oprechte excuses, maar dé blok is in aankomst. Sorry, iemand 

moest het zeggen...

Door Ellen Van Laer

Nuttige info (jawel) in de Hermes

De door iedereen gehate en vervloekte blok is een nieuw concept voor de meeste 
eerstejaars en daarom, maar ook voor de rest van onze blokdummies hier, dit artikel. 
We gaan niet liegen, de blok is geen leuke periode maar er zijn wel manieren om er 

mee om te gaan. Hier enkele tips:

1) Het is koud in de kerstblok, dat is een feit. En 
zoals het spreekwoord luidt: "Elk nadeel heeft 

zijn voordeel." Maak van die druilerige en ijzige dagen 
gebruik om het lekker cozy te maken. Als je thuis 
studeert: Trek die oh-zo-belachelijke-maar-warme 

kerstsokken aan. Zet een theetje of 
een koffietje en, geloof me, in de 

blok mag daar wel een koekske 

of 100 bij geserveerd worden. Waarschuw uw mama 
al maar want in die periode zal zij officieel aangesteld 
worden als voorraad voorzienster der comfortfood. 
Dekentjes, kerstbomen, whatever... het is allemaal 
mogelijk. Let wel op dat je cozy stuff je niet afleidt 
of een stoorzender wordt in je studeerruimte.
Voor de bibgangers onder ons: Plan dat gezellig 
en verdiend koffiepauzetje in en gebruik dat 

2) Beweeg en adem! Dat tweede 
liefst wel echt genoeg, vergeet 

dat niet in alle drukte! Nee, geef je 
hersenen genoeg rust en verse 

lucht. Kleed je warm aan en 

trek er, al is het vijf luttele minuten, op uit! 
Maak een kleine wandeling en denk even 
aan iets totaal anders dan de leerstof. Je zal 
zien dat je een frisse en vernieuwende kijk 
zal hebben op de leerstof na terugkomst. 



3) Wat als stress de bovenhand neemt? Iedereen 
krijgt tijdens de blok en/of examens te 

kampen met stress. Probeer vooral jezelf eerst te 
kalmeren door te relativeren. Bekijk de situatie 
rationeel en zie in dat panikeren je niet vooruit 
gaat helpen. Als dit niet lukt probeer dan ook op 
je ademhaling te letten. Team Sport van Historia 
organiseert naar alle waarschijnlijkheid een yoga-

sessie aan het einde van dit semester. Pas de daar 
geleerde technieken toe. Vrienden en een goede 
babbel kunnen tijdens de blok ook echt deugd 
doen! Ook mama’s en papa’s of andere familieleden 
zullen waarschijnlijk slachtoffer worden van je 
overmatig gezaag en dramaqueengehalte aan de 
kersttafel. Maar…dat is hun probleem, toch? ;-)

4) Feest! Feest en blok zijn een rare combo maar 
probeer toch te genieten van de feesten die je 

bijwoont. Als je er toch bent kan je beter de knop 
omdraaien en oprecht genieten van je iets langere 

pauze dan gewoonlijk ;-) Plan al je feestevenementen 
van tevoren goed in & enjoy! You deserve it! Cava 
aan de lopende band? Pas op, die hersencelletjes 
heb je de volgende dag wel terug nodig!!!

5) Fok elkaar niet op. Vrienden en hulp zijn 
altijd welkom in de blok maar wel op de juiste 

manier. Probeer niet te veel belang te hechten aan 
wat sommige mensen al verwerkt hebben of net niet 
binnen een bepaalde tijdsspanne. Focus je op je eigen 
planning en je eigen doelen. Elkaar helpen is wel een 
must! Vragen van anderen kunnen je namelijk laten 

nadenken over verbanden of structuren waar je nog 
niet over had nagedacht! Het beantwoorden van 
een vraag van een vriend/vriendin helpt je bij het 
voorbereiden van het examen. Let uiteraard wel op 
dat niet elk antwoord van een vriend/vriendin altijd 
100 procent juist is en verspil ook dagelijks geen 
uren aan het beantwoorden van vragen van anderen.

6) Probeer toch ook te genieten. De blok en 
de examens is het uitgelezen moment om je 

passie voor het verleden te uiten. Focus je niet op het 
stomme aspect van het blokken dat vermoeiend kan 
worden maar probeer jezelf te motiveren aan de hand 

van je passie en interesses. Stel jezelf voortdurend 
vragen waarvan je het antwoord te weten wil 
komen. Maak het blokken voor jezelf interessant! 

7) Verzuip niet in de details. Details kunnen 
voor sommige proffen belangrijk zijn dus 

negeer ze zeker niet maar probeer toch ook 
altijd terug te koppelen. Een inhoudsopgave is 

daar een ideaal hulpinstrument voor. Plaats alle 
geleerde details binnen het grote kader van het 
vak en zie de verbanden en structuren verschijnen. 

De blok...het is een raar beestje. Hopelijk helpen deze tips jullie al een stap vooruit en steekt 
het jullie al een beetje een hart onder de riem. Aarzel ook niet om meters & peters, andere 
ouderejaars of monitoren te raadplegen voor tips. Gebruik ook zeker de tips & tricks die je 
doorheen het jaar zijn aangeboden op monitoraat- en PAL-sessies. Maar weet ook... jij bent 

uniek en dat betekent dus ook op vlak van blokken. Iets wat voor iemand anders werkt, 
werkt niet per se voor jou. Zoek uit welke methodes jou het best liggen, waar je het best 
studeert en of je je mama's specialiteiten verkiest boven de spaghetti van de Alma of niet. 

Dan rest me alleen dit nog: Ik wens jullie onnoemelijk veel succes en warmte toe! Zet 'em op 
& knallen maar! Zoals mijn Duitse leerkracht ooit zei: es geht loss! 
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Café Culturel

Cultuur in de Hermes

Team Cultuur brengt jou mee op reis naar enkele plaatsjes die gezellig 
en lekker kunnen zijn voor de gecultiveerde historici. De leden van dit 

team zullen met hun cultureel hoogstaande analyses jou een idee geven 
in welke van deze plekjes de geraffineerdheid hoog op het menu staat. 

Neem dus je pijp, je monocle en je boeken vast en reis lekker mee. 

Door Team Cultuur

Toen de tijd genadeloos verder kroop en de nieuwe 
novembermaand inwijdde met koude regen als ware het 
wijwater, besloten we met Team Cultuur eens na te denken 
over de begroting van onze Dublinreis. Voor het bespreken 
van zo’n zwaargewichtige en zenuwslopende materie kan 
je echter niet eender waar terecht (al zou het een ware test 
zijn voor de weerbaarheid van je jonge haarbos. Wist je al 

dat begrotingsstress in 71,4 procent van de gevallen leidt 
tot vroegtijdige haaruitval? Sorry Jarne, statistics never 
lie). Uit strategische overwegingen verplaatsten we ons dus 
naar Anna Specialty Bar, Anna’s in de studentenmond. Drie 
van ons bestelden er een heerlijke warme witte chocomelk 
terwijl Robbe zich reeds aan een colaatje waagde. Rustig 
achtergrondmuziekje, stimulerende geur van versgemalen 

Anna Specialty Bar (Anna’s)
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koffie in de lucht, talrijke aanwezigheid van snoeppotten 
gevuld met van die zachte spekjes – alle omstandigheden 
waren stressverminderend, hersenprikkelend en 
brachten bovendien onze begroting skills on fleek. 
Ook voor de studerende student is Anna’s een aanrader. 
Vind je in de Letteren bibliotheek geen blokplaatsje meer 
door de gebruikelijke invasies van geneeskunde -en 
rechtenstudenten? Probeer Anna’s! Het koffiehuis bevindt 
zich binnen een gooiworp van de letteren faculteit, 
tegenover het M – Museum. Met een overgroot aanbod 

aan warme 
dranken, is het 
er vooral tijdens 
de kerstperiode 
gezellig vertoeven.

Een geweldig stekje voor een goed tas koffie is soms niet 
ver te zoeken. Je moet namelijk niet verder gaan dan 
onze eigenste Universiteitshal! Je weet wel, dat groot 
gebouw waar je je moest gaan inschrijven? Historici, dit 
is waarlijk de beste koffiebar voor jullie. Het gebouw heeft 
een lange geschiedenis, van middeleeuwse lakenmarkt 
tot verwoesting door de Duitse bezetters. Eeuwenlang 
heeft het overleefd, zodat het vandaag een toevluchtsoord 
kan bieden voor de naar-koffie-snakkende-student. De 
inkom van het gebouw is sinds kort geopend voor het 
publiek en heeft zich omgetoverd tot één van de beste 
plekjes voor een gezellige babbel over een warme tas van 
dat heerlijk bonensap. Er zijn heel wat zitplaatsen en heel 

wat stopcontacten, dus voor een studeersessie is het ook 
uitermate geschikt! De koffie wordt bovendien voorzien 
via een fair-trade project, dat directe contacten legt met 
boeren in het Zuiden. De bonen kunnen daardoor aan een 
waardige prijs aangekocht worden en met de studenkorting 
blijft het voor ons ook goedkoop. En het is nog eens lekker 
ook. Dat noemen wij nu eens win-win-win-win-win!

Univeriteitshal 

Het universum, een authentieke herberg. Hoe te vinden? 
Gewoon het plein oversteken aan onze geliefde Villa de 
Frit. De meubels worden weleens ouderwets genoemd, 
wij noemen het klassiek en warm. Waarom zeker eens 
een vergadering hier houden ondanks dat veel jonge 
mensen toch niet laaiend enthousiast zijn over dit 
etablissement? Als je het niet voor de taaie burgers of 
opgewarmde pannenkoeken doet, doe het dan voor 
de heerlijke warme chocolademelk en verse muntthee. 
Het grote terras is zeker een pluspunt; in de zomer lekker 

bakken in de zon en in de winter de warmte opzoeken 
binnen aan de open haard. Wij kunnen erover meespreken, 
het haardvuur werd hard geapprecieerd de dag dat de 
met-de-minuut-stijgende vliegtuigprijzen van Ryanair 
ons de een na de andere zenuwinzinking bezorgde. 
Samengevat, voor wie er verder dan de slechte bediening 
kan kijken is dit zaakje ideaal. In de andere gevallen 
kies toch maar voor een kop fair-traide koffie in de 
Universiteitshal of een lekker stuk brownie bij Anna’s!

Het Universum 

Ziezo, dat was het dan weer. Wij hopen dat we jullie drie 
aangename plekjes hebben kunnen aanbieden om te vertoeven 

zowel voor als tijdens de blok. Mocht je verder nog geïnteresseerd 
zijn in cultureel hoogstaande evenementen, houd dan zeker de 

Kring Historia facebook-pagina in de gaten! 
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Onderwijsvertegenwoordiging
Vergaderingen & kruimels tussen het toetsenbord

“Wie onderwijsvertegenwoordiging zegt, zegt vergaderen. Wie vergaderen 
zegt, zegt eten. Wie eten zegt, zegt kruimels.” In dit artikel bespreekt Team 

Onderwijs, dat zich vaak benoemd als Team Wonderwijs, op een korte en 
ludieke wijze enkele van hun vergaderingen. Naast de stem van de student 

vertegenwoordigen, lust dit Team duidelijk al eens een hapje eten…

Door Team Onderwijs
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WEEK 1  

o	 Donderdag: 9-14h: Een wijs Onderwijsonderonsje onder ons twee

Tijdens deze officieuze vergadering bespreken en bereiden wij, Pepijn en Ellen, samen alles voor wat er 
ons die week te wachten staat. Pepijn staat vaak al vroeg aan Ellen haar voordeur en de anekdote doet de 
ronde dat Ellen een keer te laat wakker zou zijn geweest. (Sidenote: Ellen was weldegelijk de volle twee 
minuten wakker) Dat moment uitgezonderd, staat er elke week een warme pot thee op Pepijn te wachten. 
Na een korte uitweiding en een gezellig theekransje kan de vergadering beginnen. Team Onderwijs 
bereidt de volgende dag voor, namelijk CORaaL en Stura. CORaaL is de studentenraad van de Faculteit 
Letteren. Hiervoor lezen wij facultaire dossiers door en bespreken deze. Voorbeelden van zulke dossiers 
zijn bijvoorbeeld de organisatie van de jobdagen of de evaluatie van de startersdagen. Stura is dan weer de 
studentenraad van de gehele KULeuven. Ter voorbereiding van deze vergadering nemen we de dossiers op 
universitair niveau door. Deze dossiers behandelen bijvoorbeeld het deliberatieconcept maar ook de extra 
blokplaatsen kan op de agenda van Stura staan. Vaak vragen we via de Facebook-groep Historia Onderwijs 
ook nog input van de studenten over de inhoud van zowel facultaire als universitaire dossiers. Wanneer de 
middag gepasseerd is verkeren we vaak in het gezelschap van twee broodjes. Je kan al raden waar die eerste 
laag kruimels tussen onze toetsenborden vandaan komen…

Food of the day: Thee & broodje

o	 Vrijdag: 15-18h: CORaaL

Vrijdag is voor Onderwijsvertegenwoordigers de vergaderdag bij uitstek. Op vrijdagnamiddag zetelen wij 
om de twee weken samen met Lucie en Michael in de facultaire studentenraad. Hier bespreken we de door 
ons individueel voorbereide facultaire dossiers maar discussiëren we ook al over de dossiers van Stura. De 
discussies helderen meestal nog het een en ander op en zorgen voor een beter inzicht in de dossiers bij alle 
geledingen binnen Letteren. Sinds kort zijn we als CORaaL ook te herkennen aan onze nieuwe bordeaux 
truien, soms bevuilt door enkele kruimels van de broodjes die we daar durven verorberen als late lunch…

Food of the day: broodje 

o	 Vrijdag 18-21h: Stura

Stura, de studentenraad van de KULeuven, is de grootste vergadering die wij als Team Onderwijs van 
Historia bijwonen en vindt tweewekelijks plaats. In deze vergadering zitten alle facultaire organen (FO’s) van 
de KULeuven in de Grote Aula van het MTC. Wij zitten daar binnen de FO CORaaL, die dit jaar voorgezeten 
wordt door Elisabeth Tu. De reeds op CORaaL voorbereidde dossiers worden hier opnieuw besproken in 
aanwezigheid van de andere FO’s. Wanneer er discussie ontstaat vertegenwoordigt Elisabeth onze mening en 
neemt zij het woord. Wanneer er gestemd moet worden, stemmen wij als Historia binnen CORaaL. 

Dat deze vergadering best heftig kan zijn soms wordt bevestigd door het feit dat de pastabeker of het Thaïs 
eten al snel aan de kant gezet moet worden bij de aanvang van deze vergadering. Al snel kan er discussie 
ontstaan of worden er belangrijke opmerkingen gemaakt die in ons persoonlijk verslag moeten worden 
opgenomen. 

Food of the day: Thaïs/Viëtnamees/Pasta
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WEEK 2

o	 Maandag: 18-20h: Onderwijsvergadering (OV)

Enkele keren per semester vindt er (meestal) op maandag een Onderwijsvergadering van Historia plaats 
tussen 18 en 20h. Deze vergadering bereidt vooral de POC van die vrijdag voor. Op dit moment hebben de 
studenten de mogelijkheid om hun mening te geven over verschillende dossiers wat betreft de opleiding. 
Vaak gaat het over programmawijzigingen maar ook de evaluatie van de startersdagen kan op de agenda van 
de OV staan. Omdat deze vergadering tijdens etenstijd valt, bieden we de studenten overheerlijke croques en 
vaak ook een drankje aan. Wees zeker aanwezig op de volgende OV!

Food of the day: Croques

o	 Maandag 20h-…h: Kringvergadering (KV)

Elke maandag vindt er een vergadering plaats waar alle praesidiumleden van Historia aanwezig zijn. Alle 
functies geven een woordje uitleg over de voorbije week en dus ook wij als Team Onderwijs. Omdat we 
het belangrijk vinden dat alle studenten op de hoogte zijn van de veranderingen en beslissingen in de 
onderwijswereld delen we de belangrijkste informatie mee op de Facebook-groep Historia Onderwijs. 
Op de KV gaan we soms nog iets dieper in op bepaalde thema’s en vertellen we al wel eens een leuke 
anekdote. Drinken uit Fakbar Letteren kan op deze vergadering niet ontbreken… Ook al spreiden we onze 
informatiemededeling meer over verschillende media, toch moeten we af en toe onze kelen kunnen smeren, 
toch? ;-)

Food of the day: drinken uit dé Fak

o	 Donderdag: 9-14h: Onderwijsonderonsje

De week waarin er geen CORaaL en Stura plaatsvindt, komt vaak wel de POC samen. Ter voorbereiding 
van deze vergadering organiseren wij de reeds besproken OV. De meningen en bedenkingen die 
op die vergadering naar boven kwamen bespreken we met een theetje in de hand op ons wekelijks 
onderwijsonderonsje. We bespreken de resultaten en verdiepen ons nog eens extra in de dossiers.

Food of the day: Thee & broodje

o	 Vrijdag: 13-15h: Permanente Onderwijscommissie (POC)

Enkele keren per semester komt de POC samen. Hierin zetelen onderwijsvertegenwoordigers van 
verschillende fases en onderdelen van onze opleiding, proffen, praktijkassistenten, monitoren etc. in. U 
kan het zich al inbeelden dat dit soms een heel entertainende vergadering kan zijn. De meningen van de 
verschillende partijen worden hier naast elkaar gelegd en er wordt gekeken naar compromis indien deze 
ver uit elkaar zouden liggen. Vaak worden op deze vergaderingen programmawijzigingen besproken maar 
ook wijzigingen van examenvormen van vakken, excursies, evaluaties etc. kunnen op de agenda van de 
POC staan. Naast een gevonden compromis houden de verse wafels van de markt de verschillende partijen 
tevreden. ;-) 

Food of the day: Wafels van de markt
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De onderwijswereld is dus een zeer uitgebreid en interessant terrein. 
Naast tips voor goede broodjes, pasta en Thaïs kan je ons zeker en vast 

aanspreken over problemen op niveau van de opleiding, faculteit en 
universiteit. Aarzel zeker niet, we bijten enkel en alleen in ons vergaderfood 

;-) Houd ook Historia Onderwijs in de gaten en wees aanwezig op de 
Onderwijsvergaderingen. Op die manier ben je op de hoogte van wat er in 
opleiding speelt en kan je de inspraak die je weldegelijk bezit benutten. 

Wonderwijze groetjes
Pepijn en Ellen

Pepijn
Ellen

Kwalitatieve 
onderwijs-

vertegenwoordiging 
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1)Tijdens een fuif morst er iemand een hele glas 
bier over jou. Wat is je eerste reactie?

a.	 Tranen komen in je ogen, zo’n mooie 
kledij had je aan.
b.	 Je zucht en gaat naar huis om iets anders 
aan te doen
c.	 Je lacht en ga je alsnog amuseren
d.	 Je begint te schreeuwen over de enorme 
bierverspilling die zojuist tot stand is gekomen.

2)Je fietst op de weg tot plots een agent 
je tegenhoudt en verkondigt dat dit een 

eenrichtingsstraat is, wat nu gedaan?

a.	 Tranen komen in je ogen, je kan die boete 
nu eenmaal amper betalen.
b.	 Je rolt even met je ogen en betaalt 
mopperend de boete
c.	 Je probeert de agent te overtuigen dat je 
juist van je fiets wilde afstappen, ook al zat je over 
de helft van de straat.
d.	 Je begint te discussiëren met de agent, 
het was niet jouw fout, ook al was het dat degelijk 
wel. 

3)Het examen waar je nochtans zo goed voor 
gestudeerd hebt, loopt uit tot een fiasco, hoe 

reageer je?

a.	 Je zou kunnen wenen, maar je hebt schrik 
dat iedereen in de aula dan naar je gaat staren. Je 
begint dus dan maar van je koekje te eten.

b.	 “Aan mij zal het niet liggen, het ligt aan 
die onnozele prof met zijn/haar onnozele vragen 
weer. Onnozelaars.”
c.	 “Aah het was dan toch Griekenland 
vandaag? Ach, dan heb ik dat al geleerd he.”
d.	 Je gaat na het examen eens goed klagen 
bij je vrienden.

4) Ai nee, een stomme journalist heeft bewijs dat 
er rond een nieuwe wet van jou mogelijk een 

belangenconflict zou zijn, wat doe je? 

a.	 Je begint (weeral) te wenen. 
b.	 Je gaat achterhalen waar die journalist 
die info heeft gehaald. Tijd om een paar goede 
kennissen eens te bedreigen.
c.	 “Oeie, is dat dan illegaal?”
d.	 Je roept eens iets over het klimaat, de 
mensen zullen hun prioriteiten zo wel verleggen.

5)De paprika-chips van de fak is op, quo vadis? 

a.	 Je begint hartkloppingen te krijgen van 
de stress: zoveel zin had je namelijk in paprika-
chips
b.	 Je kijkt eens vies naar de tapper en bolt 
het zonder pardon af
c.	 Bier dan maar he.
d.	 Je gaat naar het parlement en begint 
eens te roepen over het klimaat in de hoop dat 
dat je zal afleiden van de tragedie waarvan je 
zojuist het slachtoffer bent geweest. 

Oeioeioei, de Hermes zit de grenzen weer af te tasten en heeft wederom iets provocerends gemaakt voor 
jullie lezers. In deze persoonlijkheidstest kijken we wie van jullie het meest lijkt op een politicus die haar of 
zijn carrière op een valse noot heeft moet beëindigen. Enjoy! (Ik wil mij trouwens alvast verontschuldigen 
dat de politici toevallig allemaal centrum tot centrum-links zijn. Dit was toevallig, echt waar, stop maar 

met klagen nu.) 

WELKE 

Gefaalde 
politicus

BEN JIJ?
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Gefaalde 
politicus

BEN JIJ?

Meeste A: Joke Schauvliege 
Paniekvoetbal moet je toch echt wel eens leren ontwijken. Misschien moet je ook eens 
begrijpen dat niet alles voor je weggelegd is; leer zo’n moment te herkennen en durf dan 
nee te zeggen als iemand jou bijvoorbeeld vraagt om minister te worden. Maar ja, positief 
is dat je er wel vriendelijk uitziet.

Meeste B:  Stefaan De Clerck
Je bent een goede manager en iedereen apprecieert je vele skills. Spijtig genoeg word 
je nogal snel teleurgesteld als het niet loopt zoals je gehoopt had. Hierdoor sluit je jezelf 
af van de rest en kan het je even niet meer schelen. Let op dat je daardoor niet al te 
kinderachtig overkomt, want zo komt het eigenlijk wel over.

Meeste C: Bert Anciaux 
Jah, het was nooit ni echt ne vette he. Ok, je bedoelt het wel goed, maar daar houdt 
het wel op. Ik zeg niet dat je dom bent, maar toch… Wel positief is dat je een joviaal 
persoon bent en mensen graag met je een pintje gaan drinken. 

Meeste D: Kristof Calvo
Ok technisch gezien ben je nog steeds bezig met wat het ook is dat je nu aan het doen 
bent. Het probleem met jou is dat je gewoon, hoe zal ik het zeggen, vrij tot zeer irritant 
bent. Ik bedoel het is goed dat je ambitieus bent, maar kun je dat misschien wat minder 
schreeuwerig aan de wereld verkondigen? Bedankt. 

 6)Je hebt afgesproken met een vriend, maar hij/zij komt 
niet opdagen, qoui maitenant? 

a.	 “Dat gebeurt nu altijd he!”
b.	 Tja, dat wordt dan gewoon op jezelf zijn deze 
avond. 
c.	 Bier dan maar he.
d.	 Je gaat je vriend(in) sturen en bellen tot deze je 
van een antwoord voorziet

7)Oh neen, je partijvoorzitter dringt aan tot je ontslag na 
het uitgelekte schandaal van twee vragen geleden, wat 

nu gedaan?

a.	 Je organiseert een persconferentie, maar je zegt 
amper iets aangezien je niet kan stoppen met wenen.
b.	 Je verontschuldigt je en denkt al na over wat de 
toekomst zal brengen.
c.	 “Ik weet nog altijd niet wat ik nu juist fout heb 
gedaan.”
d.	 Je schreeuwt tijdens de persconferentie gewoon 
moord en brand in de micro

8)De professor komt 14 minuten en 59 seconden te laat in 
de les, hoe reageer je?

a.	 Niets loopt goed in je leven
b.	 “Goed, nu kan ik deze interessante les alsnog 

volgen.”
c.	 Je bent volledig vergeten dat je les hebt vandaag.
d.	 Je gaat je ongenoegen uiten op je “vrienden” die 
naast je zitten

9)Aangezien particratie heerst in de Wetstraat heeft je 
partij je voorgedragen voor een of andere topjob als 

troostprijs. Bepaalde journalisten hebben hier natuurlijk 
commentaar op, zoals gewoonlijk, wat is je reactie?

a.	 Je begint te wenen (voor een of andere reden) 
b.	 Die commentaar vind je niet zo erg, zeker niet 
nadat je hebt gehoord wat je maandelijkse loon nu is.
c.	 “Kan er nu iemand eens duidelijk uitleggen wat in 
godsnaam een belangenconflict is?”
d.	 Ze weten niet waar ze het over hebben, jij 
gelukkig wel.

10)Ten slotte, welke andere gefaalde politicus leunt het 
dichtst bij jou aan?

a.	 Pol Van Den Driessche 
b.	 Steve Stevaert
c.	 Philippe Muyters
d.	 Freya Van den Bossche 



Euhm… Quoi de la fuck?

OK BOOMER.

Sarah, doe alsjeblieft nog tenminste een beetje moeite om je ondermaats IQ te verbergen. 
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NEWSFLASH: West-Vlamingen falen nu ook al de ‘g’ te typen naast ze uit te spreken.

Aha, I see you are a man of culture as well.

Ik kan me inderdaad perfect inbeelden dat jij wel nog in Sinterklaas gelooft…

Och dan wordt dat plastiek tenminste nog gerecycleerd. Anuna approves.
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Tante Carmen’s kleine roddelrubriek
Dag Sjoukes, tante Carmen hier! Ik zal jullie miezerige leventjes 
deze maand proberen te verbeteren door jullie op de hoogte te 
houden van alle sappige roddels! Waarheden, halve waarheden 
of flagrante leugens; alles behoort tot de resem van uitspraken 
die ik jullie nu zal voorleggen. Geniet er maar van en zoals je 

weet: je hebt het alleszins niet van mij gehoord!

•	 Een klein vogeltje heeft in mijn 
oor gefluisterd dat het origineel 
ontwerp van het Erasmushuis ooit 
verkeerdelijk is verwisseld geweest met 
dat van een appartementsblok uit het 
voormalig Joegoslavië...

•	 Ik heb gehoord via via dat een 
praktijkassistent de redacteurs verdenkt 
van stoned te zijn tijdens het schrijven van 
hun artikels...

•	 In de wandelgangen gaat het 
gerucht dat dit gerucht gewoon ter 
opvulling is gebruikt door gebrek aan 
inspiratie bij de auteur...

•	 Het gerucht gaat de ronde dat 
les om 9u is uitgevonden omdat anders 
mensen te weinig moeite zouden doen om 
het nieuwe betaalsysteem van de Alma-
koffiemachines te doorgronden...

Dat was het dan weer, schattebollekes! Ik 
hoop dat er geen gekke streken (die een goede 
basis kunnen vormen voor afleveringen van ca. 

20 minuutjes) zullen voortvloeien uit al mijn 
roddels. Tot de volgende keer!

•	 Er wordt gezegd dat Hermes-redacteur 
Alec zich wèl zou hebben gedragen tijdens 
het kerstetentje... 

•	 Mij is gezegd dat in een ministrieel 
decreet is besloten om de richting 
geschiedenis te doen uitdoven. De 
L-Vakken zouden bijgevolg ontworpen zijn 
om het proces te versnellen...



Horizontaal

C – Eco 
D – Fez  – X Roven
E – EPO
F – MDMA – Beat – Fak
G – Le
H – Slee – Bellen
J – DNA
K – Zulu  – KV
L – Ween
M – Janne & Anne
N – Kygo
O – Gins – WC

Verticaal

3 – Hermes
4 – Liturgy
6 – X Katerduojog
7 – IER
8 – Combobraken
9 – OV
10 – Alles – Pet
11 – Netel
12 – Wauw
13 – Dof – Nissen
14 – En
15 – Tenen

Antwoorden van kruiswoordraadsel 
vorige editie



22 september           Paleis der Paupers: here we go again
18 november           Fak Letteren Birthday Bash 
17-22 november         Verjaardagsweek
27 november           Kringenzuip 
  

Fakbar Letteren
Your favourite waste of time


